
  



 
Het Beloofde Varkensland,  22 januari 2017 
 
Brand. 
Het vriest dat het kraakt. 
Felle oostenwind. 
 

	



  

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks verbod van de brandweer om de brandende 
woning van Zeeman & Co heengerend.  
Waar is Zeeman? Waar is Piet? Waar is Sjonnie? Waar 
is Pinokkio? Waar is Moszkowicz? 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hoogbejaarde Zeeman zit verdwaasd onder de 
hooikap. Op het moment suprême heeft hij zichzelf 
overtroffen. Sjonnie staat achter hem. Ze hebben de 
staldeur eruit weten te rammen. Maar waar is de rest 
van hun clubje? 

	



De brandweermannen hebben de deur van de kleine 
stal al opengerukt. Moeke & Biggen en wie daar nog 
meer sliepen zijn er uit. Maar dan... Bokita! En Big! 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blinde Bokita & Big zitten als ratten in de val. 
Te gevaarlijk om ze te redden. Maar we laten de 
brandweer geen keus. De mannen MOETEN  
Big & Bokita redden.  
 

Big neemt de benen en Bokita wordt naar buiten 
gesleurd. Daar staat ze onder de stroom ijskoud 
bluswater. We mogen er niet meer bij. 

 

	



 
 
 
Het hoofdpand is reddeloos verloren. Door de 
oostenwind dreigt het vuur over te slaan naar het 
zomerhuis. De mannen spuiten van drie kanten om 
dat te voorkomen. Na 45 minuten mag Bokita onder 
haar douche vandaan. 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bokita is in shock maar ze leeft nog! Alle hens  
aan dek om haar te verplaatsen. Dat lukt. Maar dan 
verzet ze ook geen stap meer. De opgetrommelde 
dierenarts knikt: Bokita is in orde. 

	



Big is naar Familie Kraak gevlucht. Verstijfd van  
angst heeft hij zich achter de slapende Vader, Moeder,  
Big Trouble, Dikke Peter en Keessie verstopt. 
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Ondertussen onder de hooikap. Het nablussen is 
begonnen. Sjonnie heeft Zeeman verlaten. Nog  
steeds geen teken van leven van Piet, Pinokkio en 
Moszkowicz. 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aha, daar is Sjonnie. In de Varkensmassagesalon.  
Stijf tegen Pinokkio aan. Piet en Moszkowicz aan de 
andere kant. Temidden van de rest van de familie.  
Ze zijn terecht. Er heerst een doodse stilte. 

	



Inmiddels is er weer een wisseling van de wacht. Een 
nieuwe ploeg staat klaar op de dijk. Alle brandweer-
korpsen uit de wijde omgeving rukken om beurten uit: 
Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de 
Amstel, Driemond. In totaal meer dan 130 blussers. 

	



Hé daar heb je Piet. Jij lag toch in de Varkens- 
massagesalon? Maar Piet moet er het zijne van  
weten. Wat gebeurt er toch allemaal? 

 

	



Even later gaat Piet bij Zeeman onder de hooikap 
liggen. Moszkowicz komt er ook bij. En daar is 
Wildeman! Godzijdank. Ze leven nog. En wat is er 
belangrijker dan dat. Niets. Helemaal niets. 



NA DE BRAND

Sjonnie Moszkowicz

Siepert



waren de varkens hun jeugdhonk kwijt... waren Schatje & Co er niet meer...



waren Big & Bokita dakloos...



en was de workshopruimte verleden tijd.



Wat is er sinds de brand van 22 januari 2017 gebeurd?



We hebben keihard gewerkt aan nieuwe huisvesting...

Big & Bokita



noodopvang geïmproviseerd voor ontheemden...

Zeeman & Co



de geëvacueerde koeien door hulptroepen getroost... 

Bulle & Co



pomp en brandweerslangen gehuurd om de steeds weer oplaaiende brand te blussen.



Ook daar werd voor gezorgd.En wanneer krijgen wij een nieuw huis?

Zeus & Co





Al die steun en hulp van buurboeren en vrijwilligers. Al dat heerlijke eten dat ze meebrachten. Dekens
voor de dieren, warme kleren, water, zaklantaarns. Al die spontane donaties. Om bouwmaterialen van 
te kopen, de afgelaste workshops te compenseren en dus de huur te kunnen blijven betalen, voer voor 
de VIPS (Very Important Pigs) te bestellen. Kortom waar zou Familie Bofkont zijn zonder Vrienden? 

Duizendmaal dank!
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